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Kuinre  en de Friese oorlog van 1396 
 
De burchten van Kuinre: middeleeuwse machtsbasis.  
 
Een verrekijker bij venster 4  
door Gerrit van Hezel 

 
Inleiding 
In de 14 de  eeuw hadden de Hollandse graven voortdurend belangstelling voor de Friese gebieden. 
Misschien wilden zij oude aanspraken gehonoreerd zien?  Er zijn diverse pogingen ondernomen om het 
Hollandse gezag voorgoed te vestigen in deze Friese gebieden. In dit kader moeten dan ook de 
gevechten in 1396 gezien worden. Niet alleen een ridderlijke onderneming, maar ook de economische 
belangen van de Hollandse steden speelden daarbij een rol. Er werden 3 expedities ondernomen: de 
expeditie van 1396, 1398 en die van 1399.  De Friese hoofdelingen (invloedrijke personen en families 
die veel land bezaten, bestuurlijke en juridische macht uitoefenden) boden ten slotte hun onderwerping 
aan de Hollanders aan, maar echte macht kregen de Hollandse edelen in de Friese gebieden nooit. 
Hieronder wordt de slag van 1396 beschreven. De plaats van handeling moet gezocht worden in de 
kuststreek tussen Kuinre en Oosterzee. 

 

 Kuinre en de Friese oorlog van 1396 
 
Na de drooglegging van de Noordoostpolder ontdekten archeologen de resten van twee burchten:  
Kuinre  I en II. In de twaalfde eeuw was een nieuwe monding van de riviertjes de Tjonger (of Kuinder) 
en de Linde gegraven (de Tussenlinde en Nieuwe Vaart). Aan de rivier had de bisschop van Utrecht 
omstreeks 1165 een versterking laten bouwen. Deze burcht werd beheerd door zijn dienstman 
(ministeriaal), die onder meer toezicht hield op de ontginning en exploitatie van de gronden in het 
stroomgebied. Nabij de burcht ontwikkelde zich ook de nederzetting Kuinre. In 1385 kreeg Kuinre 
stadsrechten, maar tot een echte stedelijke ontwikkeling is het niet gekomen.1 
De heren van Kuinre verkeerden vaak in een moeilijke positie, omdat de bisschoppen in strijd gewikkeld 
waren met de graaf van Holland, die de zeggenschap over heel Friesland nastreefde.  
Vooral in 1396 speelde Kuinre daarbij een opmerkelijke rol. De graaf van Kuinre was toen voor Urk al 
een leenman van de Hollandse graaf.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.1. De loop van de Kuinder en de resten van de twee Kuinder burchten. Plattegrond.   

 

                                           
1 Haartsen en Storms (2009), p.16. 
2 Meded. Klaas de Vries: Voor 'Kuinre' is hij altijd leenman van Utrecht geweest. Later valt het leen ook weer 
terug aan de Bisschop. Voor het 'Urcker' gebied was hij leenman van Holland. Aan dit gebied als restant van het 
oude graafschap Staveren ontleende hij waarschijnlijk ook de door hem gebruikte grafelijke titel. 
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Afb. 2. Artist impression van de doorsnede van burcht Kuinre II (1378-1531) wƻƴŘ ŘŜ ōǳǊŎƘǘ ŘƛŜ ƻǇ ŜŜƴ ΨōŜǊƎƘŜΩ 
stond liep een 15 meter brede gracht. Tekening M.J.A. de Haan.1 

 

1. De kroniek van Jean Froissart 
 

Vooral Jean Froisset (ca. 1337 - ca. 1405) heeft aandacht besteed aan 
de oorlogen om Friesland, met name die van 1396 waarin ook Kuinre 
een rol speelt. Hij was een belangrijke laatmiddeleeuwse, Franstalige 
dichter en kroniekschrijver uit de Zuidelijke Nederlanden. Zijn 
meesterwerk, de Kronieken van Froissart, is een belangrijke bron voor 
de geschiedschrijving over de Honderdjarige Oorlog en de feodaliteit. 
Hij baseerde zich op eerdere kronieken, eigen ervaringen en 
getuigenverslagen. In 1362 werd hij hofdichter en geschiedschrijver 
voor Filippa van Henegouwen, de echtgenote van Eduard III van 
Engeland.  
 
 
 
 

Afb. 3. Posthuum portret van Jean Froissart, "Recueil d'Arras", in een manuscript van de Nederlandse kunstenaar 
Jacques Le Boucq uit het midden van de 16e eeuw.3 

 
De kronieken van Froissart zijn bewaard in meer dan 100 handschriften, dikwijls rijkelijk versierd. Eén 
van de meest befaamde is het zogenaamde Parijse Gruuthusemanuscript met liefst 112 miniaturen, 
waarvan vele van de hand van de miniaturist Loyset Liédet (c. 1420 ς na 1484).  
In het onderhavige document is veelvuldig gebruik gemaakt van illustraties die gebaseerd zijn op de 
kronieken van Froissart. 
 

2. De achtergrond van de Friese oorlogen: dynastieke belangen 
 

Dynastieke belangen hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij 
het voeren van oorlogen.  Vorsten probeerden zo hun positie te versterken. 
Dat deden zij ook op vreedzame wijze, door het sluiten van huwelijken. Zij 
boogden dan ook op vele adellijke familierelaties en een bijbehorend fijnmazig 
netwerk van contacten.   
In 1101 laat men wel eens de Friese vrijheid beginnen. Toen werden daar geen 
ΨǳƛǘƘŜŜƳǎŜΩ ƘŜǊŜƴ ƳŜŜǊ ƎŜŀŎŎŜǇǘŜŜǊŘΦ ¢ƻŜƴ ƪŜƛȊŜǊ IŜƴŘǊƛƪ ŘŜ ±ŜǘǘŜ Ǿŀƴ 
Nordheim beleende met Friesland weigerde men hem daar zijn rechten te 
verlenen. De spanning liep hoog op en Hendrik moest vluchtte. Bij de 
achtervolging sneuvelde hij in de slag op de Nagel, bevaarbare water tussen 
de eilanden Urk/Emelweerd en Kuinre. Zijn echtgenote Gertruid ontsprong  

 
Afb. 4. Willem van Oostervant (1365 - 1417) was als Willem VI graaf van Holland en Zeeland, als Willem II hertog 
van Beieren-Straubing en als Willem IV graaf van Henegouwen.4 

                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Froissart 
4 Afbeelding in Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VI_van_Holland 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Froissart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_VI_van_Holland
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de dans en werd omstreeks 1120 de moeder van Sophia, de echtgenote van de graaf van Holland Dirk 
VI.5 
 
De graaf van Holland regeerde niet alleen over Holland, maar ook over Zeeland en sedert 1299 over 
Henegouwen. De zoon van de Hollandse graaf (kroonprins) werd als graaf van Oostervant (een deel van 
Henegouwen) bekend. Nadat de Hollandse graven West-Friesland (een belangrijk deel van het huidige 
Noord-Holland) definitief hadden veroverd, lieten zij hun oog begerig vallen op Midden-Friesland 
(globaal het huidige Friesland). Maar het ging niet alleen om het grafelijk gezag in Friesland zelf, ook om 
de beheersing van de Zuiderzee, een druk bevaren handelsroute. Piraterij kwam veelvuldig voor en 
vooral de handelssteden hadden er veel last van. De steden in Holland waren dan ook groot voorstander 
van een expeditie tegen de Friezen en leverden daarvoor honderden schepen. 
 
In 1345 stak Willem IV, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen met een grote vloot de Zuiderzee 
over. Maar in de buurt van Stavoren werd zijn leger vernietigd en verloor hij zelf het leven. In paniek 
ǾƭǳŎƘǘǘŜ ƘŜǘ ƭŜƎŜǊ ΨǎƻƴŘŜǊ ƳƛƴŜƴ ƘŜǊŜ ŘŜƴ ƎǊŀǾŜΩ. 26 September werd een jaarlijkse feestdag in 
Friesland.6  Willem IV stierf kinderloos en het duurde even voor de zaken van de opvolging geregeld 
waren. Margaretha, de oudste zuster van de kinderloos gestorven graaf, was gehuwd met keizer 
Lodewijk van Beieren. Door die kinderloosheid kon hij nu zijn eigen vrouw met de drie graafschappen 
belenen, in afwachting van de opvolging van de 13-jarige zoon. Deze zoon, de latere Willem V, werd 
echter krankzinnig en overleed in 1389. Daarop werd zijn broer Albrecht (van Beieren) graaf (1358-
1404) en diens zoon Willem stadhouder van Henegouwen.  Zij zijn in het verhaal van Froissart de vader 
en de zoon, die door hun relaties in de Holland-Friese oorlog van 1396-1398 een internationale 
troepenmacht op de been weten te brengen. 
 
De Henegouwer Jean Froissart (1337- 1404) schreef een boeiend verhaal over de tocht van 1396. Zijn 
historische werken zijn beroemd geworden, al waren die niet onpartijdig, want zijn voorkeur ging uit 
naar de ridders en hun deugden. De door hem genoemd aantallen schepen en manschappen zijn 
overigens erg overdreven.7 Met een kwade Friezin en haar achterban had hij weinig op.8 
 
Froissart: 
 
De vader van de graaf van Oostervant overreedde hem om niet deel te nemen aan een expeditie naar 
IƻƴƎŀǊƛƧŜ ǘŜƎŜƴ ŘŜ ¢ǳǊƪŜƴΣ ƳŀŀǊ ƻƳ ƛƴ Ǉƭŀŀǘǎ ŘŀŀǊǾŀƴ CǊƛŜǎƭŀƴŘ ǘŜǊǳƎ ǘŜ ǾŜǊƻǾŜǊŜƴΦ ώΧϐ 
Om de waarheid te zeggen: de Hollanders waren zeer blij om te horen dat er een oorlog aan kwam tegen 
de Friezen9: zij haatten hen, vooral de ridders en schildknapen, want er was een voortdurende strijd 
gevoerd, waarbij de twee landen elkaar wederzijds aan hun grenzen plunderden. Toen de grote graven 
in Holland, zoals graaf d'Atrel, en andere koene ridders en schildknapen, hoorden de smeekbeden van 
hun prinsen, hertog Albrecht en zijn zoon graaf Willem hoorden, boden zij onmiddellijk hun diensten aan, 
en beloofden hen elke steun. Ze waren snel bewapend, en de belangrijkste steden ondersteunden hen 
met een grote hoeveelheid kruisbogen, piekeniers en wapenbroeders. Het duurde niet lang voordat ze 

                                           
5 Pol (2015), p. 48. 
6 Kerst Huisman: artikel 25: Een ridderleger bij Stavoren in de pan gehakt. 
7 Verwijs (1869), p. xxxv. 
8 Jean Froissart (c1333-1404) stamde uit een Henegouwense handelsfamilie, werd priester maar zocht zijn 
toekomst vooral in literatuur en dichtkunst. Vanaf ca. 1383 was hij kanunnik te Chimay. Hij vond toen bescherming 
bij verschillende adellijke personen uit de Lage Landen. Voor zijn grote historische werkΣ ŘŜ Ψ/ƘǊƻƴƛǉǳŜǎΩ, is de 
ǇŜǊƛƻŘŜ ƴŀ мосф ƳŜǘ ƻΦŀΦ Ψ5Ŝ ƻƻǊƭƻƎŜƴ ƛƴ CǊƛŜǎƭŀƴŘΩ van zijn hand. Hij reisde rond om materiaal te verzamelen voor 
zijn werk. Zijn voorkeur voor zijn broodheren, de adel, komt ook tot uiting in zijn afkeer voor de lagere 
bevolkingsgroepen. Zij probeerden volgens hem de adellijke, door God geïnstalleerde leiding, omver te werpen. 
9 wŜŜŘǎ ƛƴ WŀƴǳŀǊƛ мофс ǿŀǎ ƘŜǘ Ǉƭŀƴ ōŜǊŀŀƳŘ ƻƳ ΨƻǾŜǊ ƳŜŜǊ ǘŜ ǘǊŜƪƪŜƴΩ όŘŀǎ ΨaŜŜǊΩΥ ŘŜ ȊŜŜύΦ  Lƴ ƳŜƛ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ 
bode gezonden naar Utrecht en Kampen om ze te waarschuwen geen geschut of andere wapens aan de Friezen 
te leveren. Verwijs (1869), xxviii. 
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zich allen verzameld hadden in Enkhuizen, waar schepen 
uitgerust waren om hen naar Friesland te brengen. Het waren 
er zoveel, dat er werd gezegd dat er dertigduizend zeelieden 
waren, en dat de stad Haarlem er alleen al twaalfhonderd had 
geleverd. Deze vaartuigen werden rijkelijk bevracht met 
oorlogsvoorraden en andere behoeften. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 5. Albrecht van Beieren. Fragment van een ontwerp van Willem Rhybaut voor een raam van de Leidse doelen 
(1587-1588.10 
 
 

 
Afb. 6. De waarschijnlijke route van de Hollandse oorlogsvloot. Op 1 augustus 1396 arriveerde de oorlogsvloot voor 
Kuinre. Met dank aan A Post www.dorpshistorie.nl voor het beschikbaar stellen van de kaart (topografie 1350).  

 
U kunt zich voorstellen dat de droefheid van de vrouwen en jonkvrouwen in Holland en Zeeland niet 
minder was dan die in Henegouwen, toen ze merkten dat hun geliefden en relaties bij deze oorlog werden 
betrokken. Hun toorn was vooral gericht op de graaf van Kronenburg, omdat ze dachten dat hij de grote 
adviseur van hertog Albrecht in deze zaak was geweest, en op graaf Van de Merwede. Deze laatste was 
gebrand om wraak op de Friezen te nemen vanwege de wonden die ze hem hadden toegebracht in de 
eerder genoemde oorlog, toen graaf Willem [in 1345 te Stavoren] ongelukkigerwijs verslagen werd, was 

                                           
10 Archief Erfgoed Leiden en omstreken, signatuur PV20626.26. Hiervan een fragment genomen. 

http://www.dorpshistorie.nl/
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hij drieëndertig van zijn relaties kwijt geraakt, die zijn wapens op hun jassen droegen. Hij en de heer 
Daniël van de Merwede hun leider, zouden geen van beiden de Friezen vrij willen laten. Deze twee graven 
waren daarom bang om voor de prinsessen en vrouwen van hertog Albrechts hof te verschijnen. 
 
In korte tijd was het hele leger bijeen: het Engelse kwam eerst, daarna de Henegouwers, zeer fraai 
uitgedost, onder commando van seneschalk11 de graaf van Jumont, en graaf Gomegines, die maarschalk 
was; toen de Hollanders en Zeelanders. Maar de Fransen kwamen niet zo spoedig als verwacht, zodat 
de inscheping elf dagen werd vertraagd. Tijdens dit interval ontstond er een strijd tussen de Engelsen en 
de Hollanders; en het was jammer dat het niet ging om de graaf van Oostervant, want anders zouden 
de Engelsen zijn verslagen. De strijd werd bijgelegd en de Fransen arriveerden, tot vreugde van allen, 
want zij kwamen met een goed uitgerust leger gewapende mannen.  

 
12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 7.  Bladzijde uit het 'Wapenboeck van Beyeren'. In het boek staat de gehele lijst van edelen met hun 
afgebeelde blazoenen  die samen met de Graaf van Holland aan traden tegen de Friezen in het jaar 1396. Samen 
met hun knechten zou het gaan om ongeveer vierhonderdvier mannen. 

                                           
11 Seneschalk is de Frankische titel voor een belangrijke functionaris en plaatsvervanger van de koning. De 
seneschalk was belast met financieel beheer. Hierbij ging het voornamelijk om het innen van belastingen. 
Daarnaast was de seneschalk ook belast met juridische aangelegenheden, zoals de koninklijke rechtspraak. De 
seneschalk werd, anders dan een baljuw, in grensgebieden geplaatst. Hierdoor had hij naast zijn financiële en 
juridische bevoegdheden ook een militaire functie. 
12 'Wapenboeck van Beyeren',  p.52 en verder. Het boek is de overgeleverde vorm samengesteld in 1405 en de 
serie Kuinre geeft aantoonbaar soms de situatie van dat moment weer. Janse (1997) p.326 en Janse (1993), 
p.249.  (Met dank aan Klaas de Vries, Amsterdam) Digitaal in te zien en vertaald op de site: 
https://www.kb.nl/bladerboek/wapenboek/browse/book.html 
Tekst op de pagina: Jtem dit sijn die hertogen, die greuen, die borchgreuen, die bannerheren die ritderen, ende 
die knechten, die mit hertoge Aelbrecht van Beyeren greue van Henegouwen, van Hollant, van Zelant, ende heer 
van Vrieslant, waren ther Cwnre in Vrieslant jnt jair ons Heren dusent, driehondert, ende ses ende tnegentich 
[ende dier waren iiij.c ende vier off dair omtrent] 
-hertoge Aelbrecht van Beyeren die lantgreue van Lucenborch die heer van Antoenge die borchgreve van Leyden 

https://www.kb.nl/bladerboek/wapenboek/browse/book.html
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Afb. 8. Willem van Oostervant op weg voor zijn expeditie tegen Friesland.13 
Iedereen kreeg nu het bevel om onmiddellijk aan boord te gaan, en nadat dit was gebeurd beveelden ze 
zich aan in Gods genade, hesen de zeilen en kozen zee. Het water was glad en scheen er plezier in te 
hebben om hen te dragen. Er waren zoveel vaartuigen dat die in linie gelegd zouden hebben gereikt van 
Enkhuizen tot Kuinre (waarboven Friesland ligt, en waar ze van plan waren te landen), ofschoon twaalf 
zeemijlen afstand (ca. 57,9 km)14, zou de hele zee zijn bedekt; maar ze zeilden tezamen op.  
 
 
3. De Hollandse oorlogsvloot 
 
Op 17 juli liet de graaf  overal in zijn landen het bevel geven om ,,alle cogge scepe ende andere grote 
scepe" zodra ze binnenkwamen, te ,,houden ende toeven, ende laten varen tot Enchuszen in 
Westvriesland, om minen Heer ende sijn lude aldaer te wachten ende over te voeren in oestvrieslant."15 
Bussen, kruit en steen voor de mangenelen16 en ander werpgeschut, vuurpannen en toortsen worden 
aangeschaft.17

                                           
13 Plaat XXVI in: Humphreys (1844). Dit boek bevat een selectie van enige van de vroegste lithografische prints 
naar illustraties (uit 1460-мпулύ Ǿŀƴ WŜŀƴ CǊƻƛǎǎŀǊǘΩǎ ƳƛŘŘŜƭŜŜǳǿǎŜ ƪǊƻƴƛŜƪŜƴΦ 
14 Twelve leagues. Wikipedia: A league is an old unit of length, or 3 miles. It was first an ancient Celtic unit. It was 
the distance a person could walk in about one hour. 3x1,609.3426x12 = ca. 57,9 km. 
15 Schwartzenberg, I, p.258. 
16 Een soort katapult of blijde, steenslinger. 
17 Verwijs (1889), p. xxxvii. 
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Begin augustus had graaf Albrecht van Holland 30 grote 
schepen van 100 last (200 ton) laten huren. Later nog eens 18 
sombarts in Schiedam, welke laatste met 131 koppen bemand 
werden. Diezelfde maand warden nog enige schepen in 
DƻǳŘŀ Ŝƴ  нл ǎŎƘŜǇŜƴ ƛƴ IŀŀǊƭŜƳ ƎŜƘǳǳǊŘΦ Σ ό Χύ IŜǘ ǎŎƘƛǇ 
van Jan de Hollander van Rotterdam, waarmee de hertog zelf 
de overtocht zou maken, moest met vorstelijke wimpels en 
banieren, en met een verdek voorzien van Beierse kleuren 
worden opgesierd. Dat men zich ook van dat vaartuig geen te 
verheven denkbeeld moet maken blijkt uit de bemanning, die 
slechts negen koppen bedroeg. 
 
4. Proviandering 
Een grote voorraad tarwe wordt opgeslagen, en in Delft  
honderd vaten bier voor het leger gebrouwen. Kleinere 
schepen, ten getale van één, twee, drie waren voor de 
overvoer van wijn en bier, brood en andere levensbehoeften 
aangenomen. 18  Een duizendtal ossen wordt opgekocht en 
deels naar Enkhuizen verzonden. Zo voeren Koeynre kogghenΩ 
met vijftig gezellen met proviand aan boord in twee keer 608 
voor de slacht bestemde ossen over de Zuiderzee.19  Een 
ander deel van de ossen wordt naar het leger verzonden. 
Misschien was het ontbreken van het West-Friese aanbod 
voor Holland het resultaat van de (voorgenomen) oorlog 
tegen de Friezen, waardoor hij gedwongen was vee voor zijn 
troepen ook te betrekken uit plaatsen buiten Holland 
(Eembrugge, Genemuiden / Mastenbroek).  Ook aan schapen 
wordt een vrij aanzienlijke som uitgegeven. 20 
 

Afb. 9. Oorlogsschepen. Illustratie bij de kronieken van Froissart (fragment)21 
 
5. Ondertussen in Friesland 
 
Froissart: 

,,We zullen hen nu voor een ogenblik verlaten, en het hebben over de Friezen, die, zoals ik 
ƎŜƠƴŦƻǊƳŜŜǊŘ ōŜƴΣ ŀƭ ƭŀƴƎ ƻǇ ŘŜ ƘƻƻƎǘŜ ǿŀǊŜƴ Ǿŀƴ ƘŜǊǘƻƎ !ƭōǊŜŎƘǘΩǎ ōŜŘƻŜƭƛƴƎ ƻƳ ƳŜǘ ŜŜƴ ƳŀŎƘǘƛƎ 
leger op hen af te komen. Ze belegden veel bijeenkomsten over dit onderwerp, en besloten om hun 
vijanden te bestrijden juist op het moment van hun landing. Want ze zeiden dat ze liever wilden sterven 
in vrijheid, dan slaven te worden; en zouden de strijd nooit opgeven zolang ze nog leefden. Ze besloten 
ook om geen losgeld voor welke persoon dan ook te accepteren, hoe hoog de positie van iemand ook 
was, maar hun gevangenen te doden, in plaats van ze in hun eigen landen in ballingschap te houden. 
Onder hen was een befaamde Fries van hoge geboorte: hij was zeer sterk en groot, want hij was een 
hoofd langer dan de mensen uit zijn land. Zijn naam was Juw Juwinga; maar de Hollanders, Zeelanders 
en Henegouwers noemden hem "le grant Frison", de grote Fries. Deze dappere kerel had zich een grote 
reputatie verworven in Pruisen, Hongarije, Turkije,  Rhodos en Cyprus, waar hij zulke moedige daden had 
verricht, dat  men vaak over hem had gesproken.  
Toen hij hoorde dat zijn landgenoten dus hadden besloten om graag de strijd aan te gaan, wendde hij 
ȊƛŎƘ ǘƻǘ ƘŜƴΥ ΨhƘ ƧǳƭƭƛŜ ŜŘŜƭŜ ƳŀƴƴŜƴ Ŝƴ ǾǊƛƧŜ CǊƛŜȊŜƴΣ ǿŜŜǘ Řŀǘ ŜǊ ƎŜŜƴ ǎǘŀōƛŜƭ ƎŜƭǳƪ ōŜǎǘŀŀǘΣ Ȋƻŀƭǎ ƛƴ 

                                           
18 Verwijs (1869), p.xxxvi, 16-18, 25, 26. 
19 Idem, p.75-76, 78-79. 
20 Idem, p. xxxvii. 
21 Afbeelding behorend bij de slag bij Windelsea (1350). 
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vroeger tijden, toen jullie door jullie kracht, de Henegouwers, Hollanders en Zeelanders hebt verslagen, 
want zij die nu bij ons willen binnenvallen, zijn experts in het oorlog voeren. Wees er maar zeker van, dat 
zij anders zullen handelen dan hun voorgangers. Jullie zullen zien dat zij niet zullen vluchten, maar met 
de meeste wijsheid vechten. Ik adviseer daarom, dat we het hen moeilijk maken om te landen en wat 
vooruit komen; daarna kunnen ze het land in. We kunnen beter onze steden en burchten verdedigen, en 
hen het platteland geven, waar ze zich zullen vervelen. Ons land zal hen niet lang steunen. Het is 
bovendien doorsneden met sloten en dijken, zodat ze niet ver het land binnen kunnen dringen, en 
gedwongen zullen zijn om terug te keren, nadat ze tien of twaalf dorpen hebben platgebrand. Dit zullen 
ze des te sneller doen, want ze kunnen er niet rijden, en slechts met een moeilijke voetmars door het land 
komen; dat zal hen afmatten. De schade die ze kunnen aanrichten zal onbetekenend zijn, en we kunnen 
het snel repareren. Maar, als we oorlog met hen gaan voeren, dan vrees ik zeer dat we overweldigd 
zullen worden, want ik ben betrouwbaar geïnformeerd dat ze honderdduizend mannen onder de 
ǿŀǇŜƴŜƴ ƘŜōōŜƴΦΩ IƛŜǊƛƴ ǿŀǎ ƘƛƧ ŜŜǊƭƛƧƪΣ ǿŀƴǘ ȊƻǾŜŜƭ ǿŀǊŜƴ ŜǊ ƻǇ ȊΩƴ ƳƛƴǎǘΣ ŀƭǎ ƘŜǘ ŜǊ ƴƛŜǘ meer waren.  
 
Drie moedige Friese edelen, de heer Feye van Dokkum, de heer Gerrit Cammingha en de heer Tjerk 
Waltha, ondersteunden dit voorstel; maar de mensen wilden er niet naar luisteren, en ze werden 
gesteund door verschillende edelen die men elims22 noemt, dat zijn heren en rechters van rechtbanken. 
Die argumenteerden met succes tegen wat de grote Fries had voorgesteld, en bij gelegenheid werd 
bepaald dat zodra ze zouden horen van de vijandelijke landing, ze er heen zouden marcheren om de strijd 
met hen aan te gaan. Toen dit besloten was ging de bijeenkomst uiteen, opdat een ieder zijn 
voorbereidingen kon treffen.  
 
Om eerlijk te zijn, ze waren over het algemeen zeer pover bewapend. Velen hadden geen andere 
beschermende kleding dan hun vesten, gemaakt van grof laken en saai, nauwelijks beter dan 
paardendekken. Sommigen hadden leren kolders of geheel verroeste halsbergen, die ongeschikt leken 
om dienst te kunnen doen; slechts enkelen waren goed bewapend. De meesten zagen er echter uit als 
een vastenavondtroep, die ketelmuziek zou gaan maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 10. Een  mangeneel, ,,Warwolf" genoemd,  ontworpen door Trebuchet.23 

 
 
  

                                           
22 Froissart: 'que ils appelent au pays les elms, c'est-à-dire les gentilhommes ou les juges des causes.' 
23 In 1304 gaf de koning van Engeland, Edward I, bijgenaamd Langbeen, zijn ingenieur opdracht om een enorm 
grote mangeneel te maken, 'Warwolf' genaamd. De afmetingen en het bereik kon variëren. Afbeelding: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Trebuchet 
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Afb. 11.  Ruiter spoor gevonden nabij burcht Kuinre-II, gevonden door Gerrit van der Heide.  
Foto H. Veenhuis.24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 12.  Illustratie op het titelblad van een van de talrijke uitgaven uit het jaar 1525 tijdens de Duitse boerenoorlog. 

 

Een voorbeeld van bewapening 

 
Toen de Friezen gereed waren om op te marcheren, namen ze de kruisen en vaandels uit hun kerken, en 
deelden zich op in drie bataljons, elk van ongeveer duizend man. Bij aankomst stopten ze bij een 
doorgang die verdedigd werd door middel van een loopgraaf, dicht bij de plek waar het Henegouwse 
leger zou landen, en ze zagen de Henegouwers, Hollanders en Zeelanders duidelijk, want die waren dicht 
bij de kust, en maakten aanstalten zich te ontschepen.  
 
Het was op Sint Bartholomeus dag [27 augustus], die dat jaar op een zondag viel, toen hertog Albrecht 
en zijn leger in Friesland landde. De zesduizend Friezen, die de bewegingen van hun vijanden volgden, 
zetten alles op alles, en klommen25 de dijken op om te zien hoe ze hun landing op de een of andere manier 
konden verhinderen.  
 
 
6. Waarom Kuinre ? 
 
Dat de aanval in 1396 begon in Kuinre, had maar deels te maken met de houding van de heer van Kuinre, 
die op voet van oorlog leefde met de Kuinrenaren.  
 

                                           
24 De Boer and Geurts (2002), p.75. 
25 Het waren slechys zo'n 120 gewapenden volgens  Janse (1993) p.128, noot 31. 
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Een eerste en harde waarschuwing voor leenheer Herman II vormde in 1381 de opzegging door de graaf 
van Holland van de leenbanden van de bezittingen op Urk en in Emelweerd. Deze gebieden werden in 
achterleen gegeven aan de Hollandse edelman Dirk van Swieten. De gespannen verhoudingen tussen 
graaf Albert en Herman waren een aantal jaren later weer genormaliseerd. Herman kon zelfs met 
vrijgeleide van de graaf in Holland reizen. 
Het is aannemelijk dat Herman II van Kuinre26 in deze oorlog de kant van de Hollandse graaf koos om 
zijn positie tegenover de Kuinrenaren te versterken en mogelijk zelfs zijn gezag over het Fries-Stichtse27 
grensgebied uit te breiden. Hij maakte zich verdienstelijk door enige malen ς maar wel tegen betaling - 
, met Kuinder koggen ossen te leveren aan het Hollandse leger. 
 
Vooral lijkt Kuinre echter te zijn uitgekozen om een sterk signaal af te geven aan bisschop Frederik van 
BlankenheimΦ 5ŜȊŜ ƘŀŘ ŜŜƴ ΨŘǳƛȊŜƴŘƧŀǊƛƎŜ ǾǊŜŘŜΩ ƳŜǘ ŘŜ CǊƛŜȊŜƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ Ŝƴ ǾƻƻǊ ƘŜƳ ǿŀǎ ŘŜ 
verovering van Coevorden (1395) slechts de eerste stap op weg naar de onderwerping van de vrije 
landen aan de noordelijke grenzen van het Oversticht. In het verdere verloop van de Hollands-Friese 
oorlog bleef de zeggenschap over Kuinre en haar achterland (Stellingwerf en Oosterzee) een rol spelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 13. Kuinre en het achterland op de kaart van Christiaan  Grooten uit ca. 1570 (kaartfragment). Linksonder 
Lemmer, met daarboven Oosterzee, de zuidelijke toegang naar Friesland.  

 
 
 
  

                                           
26 Herman II van Kuinre wordt vermeld in de periode 1376-1410 en is begin 1412 vermoedelijk overleden. 
27 Het Sticht is het gebied waarover de bisschoppen van Utrecht in de Middeleeuwen de geestlijke én wereldlijke 
zeggenschap had. 


